
Onze Lieve Vrouwe parochie
 Ons Heilig Bloedsgilde 

Ontstaan van gilden

In de middeleeuwen ontstonden diverse gilden. In het begin waren
het vooral rondtrekkende handelaren die zich aaneensloten om
hun veiligheid te verzekeren en de concurrentie in goede banen te
leiden. Hetzelfde deden de ambachtslieden in de steden om hun
specifieke belangen veilig te stellen. Ook binnen de Kerk
ontstonden groeperingen, die in de vorm van gilden en
broederschappen, een alternatief waren voor de in de latere
middeleeuwen steeds talrijker wordende geestelijke
kloosterorden. Tenslotte kwamen er vanaf de 13e eeuw in de
Nederlanden en met name in Brabant de schuttersgilden. Groepen
burgers, burgerwachten die zich ten doel stelden om de
gemeenschap alsmede de Kerk te dienen met de wapenen en
indien nodig te verdedigen tegen aanslagen. 
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 Oudste vereniging

Omstreeks het jaar 1400 vond in de romaanse parochiekerk in
Boxmeer het wonder van het Heilig Bloed plaats. Het is een
feit dat al op het einde van de 15e eeuw het H. Bloed te
Boxmeer grote verering genoot. Het reeds bestaande oude
Boxmeerse St. Petersgilde gaat in het jaar 1450 op in het H.
Bloedsgilde. Met recht en trots kunnen we dan ook spreken
over Boxmeers oudste vereniging. Helaas zagen we in de
tweede helft van de 19e eeuw een dalende belangstelling
voor de oude gilden. Het ledenaantal verminderde en de
gilden leden een kwijnend bestaan en gingen vaak over in
“slapende toestand”. Ook het Boxmeerse gilde ontkwam hier
niet aan. Gelukkig voor de Boxmeerse gemeenschap werd het
gilde in 1921 weer heropgericht. De uniformen zijn
ontworpen door F.J. van Beurden naar gegevens uit musea te
Antwerpen en Brussel. De wijnrode kleur verwijst naar de
kleur van het H. Bloed. In 1984 deden de dames hun intrede
in het gilde en werden de koninginnenjurk en de jurken voor
de gildedames geheel in stijl toegevoegd. In 2007 toonde het
gilde zich in geheel nieuwe uniformen. 
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Dienstbaarheid

Vanouds was dienstbaarheid aan Kerk en maatschappij een van de
kenmerken van een gilde. Ook ons Heilig Bloedsgilde is er niet voor
zijn eigen eer en glorie, met zijn mooie kledij en kleurrijke traditie.
Ook vandaag de dag staat ‘dienstbaarheid’ hoog in het rode
gildevaandel.
Graag draagt het gilde bij aan het begeleiden en vreugdevol
opluisteren van belangrijke plaatselijke feesten en vieringen in
onze gemeenschap. De belangrijkste is wel de Boxmeerse Vaart,
waarbij de verering voor en de eerbiedige begeleiding en
bescherming van de kostbare relikwie van het Heilig Bloed centraal
staat. Maar ook tijdens de dodenherdenking op 4 mei geeft het
gilde acte de présence. Wat hebben we toch een prachtig dorp met
zijn eeuwenoude tradities zoals de Vaart en de Metworst.
Daarnaast neemt het gilde ook deel aan gildedagen zoals
binnenkort 23 juni op de kringgildedag in Haps.
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Dringend behoefte aan nieuwe leden

Helaas zijn de laatste jaren verschillende prominente leden het
gilde ontvallen. Daarom is er dringend behoefte aan nieuwe leden
in alle geledingen, zoals gildeheren, gildedames, sabeldragers,
gildeheren jacquet, vendeliers en tamboers. Kortom: wil je dat de
traditie van het Boxmeerse gilde wordt voortgezet, neem dan
vrijblijvend contact op met een van de bestuursleden of met Henk
de Best 0485-575049 of mail hdebest@gmail.com. Laten we ons
allen inzetten om dit prachtige culturele erfgoed voor Boxmeer te
behouden.
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